1¢ Merwedrive, 11 mei 2024

Datum prikken, locatie zoeken. Het organiseren kan beginnen! 11 mei? In het
Hemelvaart weekend? Is dat wel slim? Nou en of: nadat de flyer was verstuurd,
stroomden de inschrijvingen binnen. Ineens zaten we aan het maximum aantal paren.
Hoe leuk is dat?

Daarna druk met overleggen, prijzen uitzoeken, meer overleg, kaarten schudden en alles
controleren. Ja we waren er klaar voor.

En toen was het 11 mei, ‘s morgens waren we met vier man sterk al vroeg bij het
Partycentrum, waar de medewerkers van ‘t Hart al druk bezig waren het een en ander
klaar te zetten.

Wij hebben de prijzen uitgestald, loopbriefjes geprint en gesneden en de tafels
klaargemaakt. Toen nog even in het zonnetje het laatste overleg.

Al gauw kwamen de 1°¢ paren binnen en ineens ging het snel. ledereen druppelde binnen,
haalde de loopbriefjes op en gingen nog even met een kopje koffie of thee in het zonnetje
zitten.

Daar iedereen lekker op tijd was konden we mooi op tijd beginnen. Tijdens het
welkomstwoord werden we onverwachts getrakteerd op een snerpend geluid. Nogmaals
onze excuses hiervoor maar ik had wel alle aandacht.

Er waren een heleboel interessante spellen maar daar draaide jullie je hand niet voor
om. Er werd maar een enkele keer om een arbiter gevraagd. En dat met zo’n grote groep!

In de pauzes werd er volop genoten van een drankje en wat zonnestralen.

Gauw weer verder en voor je het weet wordt het laatste spelletje alweer weggelegd. Nog
even wachten op de uitslag, door de hoeveelheid paren hadden we besloten om alleen
de bovenste 4 per lijn te noemen. Wat betekende dat alleen de 1¢ plaats winnaars wisten
dat ze prijs hadden en niemand anders. Stiekem vond ik dat wel leuk!

De prijsuitreiking ging beginnen en waarschijnlijk anders dan jullie gewend zijn, maar
wat waren er leuke prijzen. ledereen die in de prijzen is gevallen nogmaals gefeliciteerd.

Langs deze weg wil ik onze wedstrijdleider René Hendrickx bedanken voor alle hulp en
adviezen. Ik vond het erg fijn om met jou samen te werken.

Alle vrijwilligers die op enig manier geholpen hebben, super bedankt, met elkaar waren
we een goed team. Ook een bedankje voor onze anonieme sponsor.



We kunnen organiseren wat we willen maar zonder spelers houd het op. ledereen

bedankt voor jullie komst op deze mooie dag, met z’'n allen hebben we er een geweldige
drive van gemaakt.

Tot volgend jaar!

Met vriendelijke groeten,
Sylvia van Vliet

Alg. Bestuurslid BC de Merwe.



